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De start van ons avontuur 

Toen wij, Annet Gerritsma en Simon Slooten, 
Sablou kochten, viel dat ongeveer samen met 
9/11. Dat was geen toeval. Vanaf de 80-er jaren 
zagen wij de wereld materialistischer, sneller, 
agressiever, bureaucratischer, egoïstischer, 
voller en chaotischer worden. 

We ervoeren dat de maatschappij (met ons 
erbij) op een dood spoor zat. Wij mensen waren 
toch Human Beings en geen Human Doings? We 
hadden beiden mooi werk en toch knaagde er 
iets. Ons maatschappelijk succes voelde steeds 
minder als iets om trots op te zijn. 

We wilden het anders. De vraag was hoe. Na 
een zoektocht van jaren ontdekten we een 
paradijselijke plek in het hart van de Dordogne 
nabij Montignac – Lascaux: Domaine du Sablou. 

Met z’n zessen gingen we daar een experiment 
met het leven aan. Twee jaar later waren we 
nog maar met z’n tweetjes. Pijnlijk. 

“Relax nothing is under control”. Een mission 
impossible? We deden het. Met veel hulp. Met 
vallen en weer opstaan. 

 

2001 – 2023 

Wij wilden een plek creëren waar mensen 
TOEVLUCHT konden NEMEN (met de nadruk op 
NEMEN). De schone kunsten, meditatie en 
muziek moesten een centrale rol spelen. De tijd 
was nog niet rijp en Frankrijk geen makkelijk 
land voor zo’n project. Ons idee was vaag en 
vooral in het begin rolde Sablou behoorlijk over 
ons heen. Sommige afleveringen uit “Ik vertrek” 
waren er niets bij. Echter de oorverdovende 
stilte en de magie van het landgoed wezen ons 
uiteindelijk de weg. 

23 jaar lang gaven we onze tijd en energie aan 
Sablou en pompten we ons geld erin. Sommigen 
vonden ons helden, kanjers die hun hart 
volgden. Anderen betitelden ons als mafkezen 
met een bodemloze put of naïevelingen met  

 

een ondoordacht, onzinnig project. Ze hadden 
volstrekt gelijk en tegelijk ongelijk. 

Vooral de eerste jaren raakten we geregeld van 
het padje. Annet liep dan rond als een kip 
zonder kop en Simon dronk meer dan goed voor 
hem was. Leergeld. 

Jarenlang hadden wij het niet makkelijk met de 
verwachtingen van de mensen uit het dorp. Zij 
zagen ons als kasteelheer en vrouw, te rijk. En 
dan waren we ook nog buitenlanders. Is het een 
sekte misschien? Wat gebeurt daar toch? 

We kregen hulp van familie, vrienden, 
kennissen, buren van familie, collega’s van 
vrienden, kinderen van kennissen. Zij 
bemanden tot op de dag van vandaag de 
Stichting “Vrienden van Sablou”. Hulde vooral 
aan Twan en Bren voor hun loyaliteit, al meer 
dan vijftien jaar. 

Vanaf het prille begin tot op de dag van 
vandaag, staat aannemer René ons bij met raad 
en daad. Hij kent onze gebouwen en terrein 
beter, in ieder geval anders, dan wijzelf. Zijn 
betrokkenheid en zijn professionele hoofd en 
handen waren en zijn een onontbeerlijke steun. 

We organiseerden kunstprojecten en ontvingen 
stagiaires van bosbouw- en schildersvakschool. 
Ondertussen maakten we ruzies, kregen brand, 
ontsnapten 2x ter nauwer nood aan een 
rechtszaak en belandden in echtelijke crises. 

Uiteindelijk overheersen mooie herinneringen 
aan diverse happenings, de ontmoetingen met 
bijzondere mensen, de concerten en bruiloften 
en het Internationaal sjamanistisch festival. 
Sjamanen uit alle vijf continenten staan 
gebroederlijk op de foto met een trotse 
burgemeester van Fanlac. 

Al tien jaar organiseert de Stichting “ERZIJN” 
meerdere keren per jaar hun ‘suisweken’ op 
Sablou. Door Marie Jose van de ‘Paadjesmakers’ 
zijn in de nabije omgeving veel wandelingen 
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uitgezet, die nu voor bezoekers beschikbaar 
zijn. Er is een gemarkeerde route van 1,5 uur 
over ons terrein. De kapel en diverse bomen zijn 
prachtig beschilderd, er is een kunstroute in de 
gebouwen en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. 

Schoonheid gaat boven functionaliteit; plezier 
boven efficiency en omzet. Homo Ludens. 

 

 
Beschilderde boom door Esther 

 

Het laatste jaar 

In 2023 hebben we meegedaan aan Chateau en 
Fête (een door het departement georganiseerd 
evenement met meer dan 50 kastelen in de Lot 
en de Dordogne). Gedurende twee weken 

hadden we een uitgebreid programma van 
concerten en exposities op Sablou. 

In de omgeving zijn de twijfels verdwenen. Er 
zijn hartelijke contacten en ook dorpelingen 
bezoeken onze concerten. Wij voelen ons thuis 
in deze omgeving. Eindelijk. 

Annet werd onlangs uitgenodigd door de jagers 
toen er wild verdeeld werd. Dat schijnt een hele 
eer en nu eten wij af en toe vlees uit eigen tuin. 

En dan nog iets waar we heel blij mee zijn: onze 
muzikale vrienden gebruiken Sablou om soms 
uren per dag te repeteren op de piano (Georg 
Lepauw) of de viool (Consuelo Lepauw). 

Dan genieten we niet alleen de vleugel van 
Simon (het is zijn missie uren per dag Bach in de 
muren van het hoofdhuis te pompen), maar 
klinken er Goddelijke klanken uit diverse 
gebouwen. Dan voelen we ons bevoorrecht. 

Sablou, wat een belevenis, wat een avontuur. 
Het waren mooie, zware, inspirerende, 
muzikale, heftige en helende jaren. 

Hebben we er spijt van? Neen. Zouden we het 
opnieuw doen als we alles tevoren hadden 
geweten? Simon wel, Annet niet. 

Na een paar pogingen om gelijkgestemden te 
vinden die onze droom wilden voortzetten, 
gaven wij in de winter van 2023 deze 
langgekoesterde wens op. Dat voelde als een 
grote stap. We kozen een makelaar met wie wij 
afspraken om haar na de zomer “een GO” voor 
verkoop te geven. Stiekem hoopten we op een 
kink in de kabel, want het was ons heimelijke 
verlangen om op het domein te kunnen blijven. 

We lieten onze achterban toen weten: dit is ons 
laatste seizoen. Wij zijn toe aan meer tijd voor 
andere zaken dan de verantwoordelijkheid voor 
het landgoed en al die fijne en betrokken 
mensen. Zaken als campervakanties, lange 
trektochten met tent en hond, lezen, tuinieren, 
niksen, piano spelen (Simon) en glas – in – lood 
of koper-projecten (Annet). 
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Vorig voorjaar waren wij 2,5 maand in 
Nederland vanwege het overlijden van Annet’s 
moeder. Een bijzondere gebeurtenis. Met dank 
aan Vera en Lisette die onze afwezigheid op 
Sablou mogelijk maakten. 

In de zomer keerden wij terug en hadden een 
aangename tweede helft van het seizoen 
voordat Sablou in de verkoop zou gaan. 
Bijzonder om te ervaren hoe soepel het liep. 
Was de kramp eraf? 

Inmiddels lag het landgoed er opgeruimder bij 
dan ooit. De eer hiervoor komt ‘Reparinus’ toe. 
Hij deed vorig jaar drie keer mee aan ‘DOE MEE’ 
samen met zijn Lisette, die voor ons altijd 
eregast blijft. 

Wij voelen ons gezegende mensen. Waar gaat 
de S&A-blues zich verder afspelen? Onze missie 
zit erop. Eind goed, al goed? 

 

Toevallige (?) ontmoeting 

Uit onverwachte hoek kwam er begin 
september een tip over een groep mensen die 
met tegenzin weg moest van hun plek in de 
Ardèche. Ze waren daar een modern klooster 
aan het opbouwen en hadden tegenslag. 

Of ze eens konden komen praten. Van het één 
kwam het ander. Er was een klik en we hadden 
diverse mooie ontmoetingen. Het overgrote 
deel van wat wij in 2001 in ons verhuis - krantje 
schreven kwam overeen met hetgeen deze 
Michaël (leraar Zijnsorientatie; zie 
https://www.zijnenworden.nl/) als droom had. 

Dit leek een geschenk uit de hemel en inmiddels 
zijn er juristen en financiële mensen van twee 
kanten die zich buigen over de ins en outs van 
een gezamenlijke toekomst.  

In Michaël Steinau, zijn vrouw Gigi en een team 
in wording menen wij mogelijke, inspirerende 
opvolgers te zien om Sablou te laten floreren en 
er het leven te vieren. Hun leven én dat van ons. 
Wij zijn benieuwd wat de toekomst brengt. 

 

 
Bos bloemen van glas (in wording) door Annet 

 

Michael: “Ik heb al jaren het verlangen naar een 
plek waar mensen samenleven en werken. Mensen 
wiens diepe, vreugdevolle motivatie het is om te 
ontwikkelen en te ontwaken. 

Het verlangen naar een plek waar we onze missie 
en visie konden concretiseren was niet actueel. We 
hadden net een punt gezet achter een 
teleurstellende ervaring in de Ardèche en likten 
onze wonden. 

Op dit punt komen de tot dan toe van elkaar 
losstaande levens en verhalen bij elkaar door een  
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tip van een deelneemster aan mijn retraite in 
augustus. 

Na diverse gesprekken met Simon en Annette 
hadden wij met de jaarwisseling een eerste 
organisch samenvloeien van ‘oud en nieuw’ 
Sablou. Dat was inspirerend en ook wij ervoeren 
een geschenk uit de hemel. 

Het is juridisch en financieel nog niet rond, maar 
we lijken elkaar -ook hierin- goed te vinden. De 
intentie is dat wij -vanaf september- de nieuwe 
vormgevers worden van Domaine du Sablou. 

Simon en Annette zullen nog bijdragen waar zij 
willen en zij blijven wonen op hun droomplek. 

Ik zie Sablou voor me als een vaak stille en soms 
bruisende plek. Een plek waar welzijn, relateren, 
persoonlijke ontwikkeling, natuur en cultuur, 
muziek en meditatie essentieel zijn. Een plek voor 
LevensKunst in de breedste zin van het woord. Een 
plek van Zijn, van Thuiskomen.” 

 

Mogelijkheden voor de komende maanden 

Voor de Stichting “Vrienden van Sablou” is het 
opnieuw, maar nu echt het laatste seizoen met 
Simon en Annet. In de komende lente en zomer 
zijn ook de mensen uit het netwerken van 
Michael Stenau van harte welkom op Sablou. 
 

 DOE MEE 

Hoofd in de wolken, voeten op de grond en 
handen uit de mouwen?  

Er is weer plaats voor zelfstandige aanpakkers 
voor het plegen van onderhoud op het terrein 
en in de gebouwen. Van elektra repareren tot 
wc ontstoppen, van planten water geven tot 
een bed in elkaar zetten, van zwembad 
schoonhouden tot wc’s poetsen, van samen de 
maaltijd bereiden tot lekke banden van 
kruiwagens maken.  

 
 

 
Heb je zin om de handen uit de mouwen te 
steken én wil je kennismaken met en genieten 
van Sablou, de Dordogne, de stilte en natuur, de 
meditaties en inspirerende ontmoetingen? 
https://sablou.nl/tijdje-iets-anders/ 
 

 VAKANTIE 

Geen zin of tijd om mee te werken, maar wel 
nieuwsgierig? Of gewoon toe aan vakantie op 
deze bijzondere plek (met zwembad en kapel)? 
Huur één (of meerdere) van onze gites (2 – 30 
personen). Er zijn geen wandelweken gepland, 
maar alle routes zijn beschikbaar en een 
wandelmaatje is er meestal wel. 
Kijk op de pagina: https://sablou.nl/gites/  
 

Toekomstmuziek 

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe 
ontwikkelingen en activiteiten? Volg ons op 
https://www.instagram.com/sablou24290/ 
 

Wil je niet op de hoogte gehouden worden: 
stuur een mail met als onderwerp “uitschrijven 
ajb” en we verwijderen je uit ons bestand: 
domaine@sablou.fr 
 

Graag tot ziens, 
hartegroet van Simon en Annet 
 

 


